Welkom bij het verhaal van Lace, onze gepassioneerde
gasturouw en wervelwind op het terras van het Banjaard-
strand. Lace is het levende bewijs dat werk, passie en
moederschap hand in hand kunnen gaan.

In de zomer van 22 vond Lace haar plekje bij Strand-
exploitatie Banjaardstrand. Als alleenstaande moeder van
een energieke driejarige, jongleert ze met een vaste baan
van 28 uur per week als gasturouw en stralende aanwinst
op ons terras. Door Lace is het een kwestie van balans,
energie, en levenslust.

“Natuurlijk is het een kwestie van passen en meten,” vertelt Lace met een glimlach.
Haar dagen beginnen vroeg, nadat ze haar kleine naar Kibeo heeft gebracht, start
ze rond tien uur met het gereedmaken van het terras en het opstarten van alle
apparatuur. Om 11 uur gaan de deuren open, en dan is het showtime. Lace bedient
de gasten op het terras met een stralende lach of maakt achter de bar de lekkerste
drankjes.

Wat maakt Banjaardstrand zo bijzonder voor Lace? “Elke dag geniet ik samen met
mijn gezellige collega’s van de heerlijke vakantiesfeer en de prachtige plek waar ik
werk,” zegt ze met trots. "Het Banjaardstrand is gewoonweg heerlijk.”

Maar werken bij Banjaardstrand is meer dan alleen een prachtige omgeving. Lace
prijst haar baas Frank, die begrijpt dat een goede planning voor haar cruciaal is.
“Frank denkt graag met me mee, zodat ik naast mijn werk hier en thuis ook tijd kan
vinden voor mijn andere passie, de sportschool.”

Wat maakt het werken bij Banjaardstrand extra speciaal? Lace onthult: “Ik verdien
een prima loon, krijg mijn reiskosten volledig vergoed en de combinatie van een
prachtige locatie, uitstekende service en heerlijk eten zorgt dagelijks voor een goed
gevulde fooienpot.”

Hoewel de meeste collega’s vaak langer doorgaan, stopt Lace op doordeweekse
dagen om 5 uur. "Dat geeft me de kans om mijn zoontje op te halen. Mijn werkdag
eindigt dan, en ik heb weer tijd voor hem.”

Dankzij de overuren in de zomer, geniet Lace van veel urije tijd gedurende de rest
van het jaar. "Ik word steeds meer betrokken bij verschillende aspecten; van menu-
kaart tot inrichting van het paviljoen. Dat maakt dat ik me hier niet alleen werknemer,
maar ook een gewadrdeerd lid van de Banjaard-familie voel.”

Durf jij deel uit te maken van onze familie? Banjaardstrand verwelkomt enthousiaste
teamspelers die passie hebben voor gasturijheid. Sluit je aan bij ons team en ontdek
de vele mogelijkheden die op jou wachten! Samen creéren we onvergetelijke
ervaringen voor onze gasten op het betoverende Banjaardstrand.

Solliciteer nu en maak deel uit van ons succesverhaal!




“Ik ben in 2021 bij de Banjaard begonnen” , zo vertelt Gabriel.
Alles wat de gasten van het strand nodig hebben wordt
door ons verzorgd. Uan strandhuisjes, een schoon strand tot
en met de horeca in het strandpaviljoen. En dat is best een
mooie Klus.

Ik was 18 en had geen zin meer om naar school te gaan en
nam even rust om rond te kijken. Een vriend die al bij de
Banjaard werkte was daar heel enthousiast over en zo kwam
ik op het strand terecht. Eerst natuurlijk wat onwennig maar
dat duurde niet lang. Er bleek een gezellig team van jonge
mensen te werken en ik voelde me er snel gewaardeerd.

Ik werkte dan ook al snel niet alleen meer in de afwas of bediening maar stond vaak
ook samen met anderen in de restaurantkeuken. Lunchgerechten, poffertjes, een
biefstuk of een hele zeebaars, al snel had ik het allemaal onder de knie. Mooie borden
maken en die dan soms ook nog zelf uitserveren op het terras aan tevreden gasten.
Dat geeft voldoening.

En ja, natuurlijk ben je dan na een drukke zomerse dag wel even de punt af maar
dan is het ‘s avonds vaak extra gezellig en eten en drinken we samen nog wat.

In augustus ben ik, naast mijn 5s-daagse werkweek bij de Banjaard, met de BBL-
opleiding gastheer begonnen. Dat wat ik daar leer kan ik meteen in de praktijk
toepassen. Want Frank, mijn baas bij “de Banjaard” geeft me al veel verantwoording
en ik ben echt al een van de “gezichten” van de Banjaard. Ik voel me daarom erg
gewadardeerd en zie hog heel wat kansen om verder te groeien.

Sinds kort ben ik in het bezit van mijn rijbewijs en aangezien ik woonachtig ben in
Goes, heb ik nu ook een auto van de zaak. Ik ben dus erg tevureden met mijn baan op
het strand!




Marije haar reis begon als vroeg in de spoelkeuken, waar
zij met precisie en zorg ervoor zorgde dat al het servies
weer stralend schoon was. Maar al snel ontdekte ze haar
liefde voor het directe contact met gasten en stapte ze het
zonnige terras op, om de gasten met een stralende glimlach
te bedienen.

Nu, vele jaren later, schittert Marije trots in de keuken van
Strandpaviljoen De Banjaard. Hier zorgt ze samen met haar
collega’s ervoor dat, zelfs op de drukste dagen, de borden
netjes worden gepresenteerd.

Wat Marije het meest koestert is de warme collegiale sfeer die Strandpaviljoen

De Banjaard kenmerkt. Op hectische dagen staan ze als een goed geolied team,

en dat voel je als gast.

Na zo'n intensieve werkdag is er niets fijner dan met datzelfde team samen te
komen en te genieten van een heerlijke maaltijd en een verfrissend drankje.

Bij De Banjaard krijg je niet alleen een baan, maar ook ruimte om te groeien. Marije
begon in de spoelkeuken en ontdekte haar plek in de keuken, omringd door een
enthousiast team.

Ontdek jouw pad en groei mee bij Strandpaviljoen De Banjaard, waar elke dag een
nieuwe kans zich voordoet om te schitteren.




